Uit de kerkenraad

Van het Classicaal College voor Behandeling van
Beheerszaken ontvingen we bericht dat de begrotingen 2026
van de Diaconie, en ook die van de Kerkrentmeesters in orde
zijn bevonden.

Aanvullend op het gesprek dat we voerden over het H.
Avondmaal, besloten we dat we geen aparte collecte meer
houden voor de kosten van het Avondmaal. U treft daarom
voortaan de beide schaaltjes niet meer aan op de voorste
banken. De diaconie kan de kosten voor het Avondmaal dekken
uit de gewone diaconiemiddelen. Daarnaast werd de vraag
gesteld of het nog wel passend is, zo’n collecte direct nadat we
van harte genodigd zijn om deel te nemen aan het H.
Avondmaal. De “gewone” collecten in de dienst volstaan om
onze betrokkenheid bij de gemeente en bij de wereld goed tot
uiting te brengen met onze gaven.

Ouderling Ans Kirijt-Panhuis volgt enkele trainingen voor het
leiden van uitvaartbijeenkomsten door gemeenteleden. Er zijn
inmiddels een paar trainingen geweest. Het is fijn dat Ans ook
op deze manier vorm kan geven aan haar werk als ouderling.
De ledenlijst heeft wat aandacht nodig. In de loop van de tijd is
er onduidelijkheid ontstaan of alle ingeschrevenen werkelijk lid
zijn, of dat het gastleden of vrienden zijn. We benaderen de
betrokkenen binnenkort om daar duidelijkheid over te krijgen.
Waarbij iedereen natuurlijk welkom blijft om mee te doen, het
gaat hier om het op orde brengen van de administratie, niet
meer, niet minder.

Wie wel eens in de Beukenoot komt, weet dat er een open kast
IS met boeken: een mini-bibliotheek. Voel u vrij om daar in te
grasduinen en mee te nemen wat u wilt lezen. Ook liggen er
altijd wel tijdschriften in de Beukenoot, meestal om mee te
nemen.

Eén van die bladen is het blad #Protestant. In dat magazine
verscheen in februari 2026 een uitgebreid artikel over onze
gemeente in Wesepe. Jacky van Tartwijk sierde met een mooie



foto zelfs de voorpagina van dit blad. We kregen er veel
positieve reacties op.

Het artikel en de reacties zijn een mooie gelegenheid twee
magazines onder uw aandacht te brengen die de landelijke
Protestantse Kerk uitbrengt. Beide zijn gratis en verschijnen
viermaal per jaar. Een abonnement kunt u eenvoudig
aanvragen op de website van de Protestantse Kerk in
Nederland. #Protestant is de opvolger van de magazines
Woord&Weg, Diakonia (voor diakenen) en Jong Protestant
(voor jeugdwerk). Met interviews, reportages, nieuws,
achtergrondverhalen en praktische tips wil #Protestant
vrijwilligers in plaatselijke gemeenten informeren, inspireren en
motiveren. Samenwerken aan toekomstgerichte gemeenten
waar iedereen welkom is, waar mensen geloven en delen, en
die vindplaats zijn van geloof, hoop en liefde.

De Protestantse Kerk brengt ook uit het eveneens gratis
magazine “Petrus”. Het magazine staat vol inspirerende en
persoonlijke verhalen. De doelgroep van Petrus is breder dan
die van #Protestant: het is gericht op alle kerkleden. Petrus
Magazine verschijnt ook vier keer per jaar. Beide bladen
kunnen een waardevolle aanvulling zijn als u betrokken bent op
de kerk, als vrijwilliger of als geinteresseerd lid. Exemplaren
liggen ook in de Beukenoot.

In de vergadering van januari kwam het rooster van aftreden
van de kerkenraadsleden aan de orde. In 2026 zijn aftredend
Ans Krijt-Panhuis en Cora Schensema die sinds 2018
kerkenraadslid zijn. Arnold Nijland is dat sinds 2022. Ans en
Arnold gaven aan nog door te willen. Cora neemt na twee volle
termijnen afscheid. We doen dat in de dienst op 22 februari. We
zijn druk op zoek naar iemand die het leuk lijkt om een tijdje
verantwoordelijkheid voor de gemeente te nemen als lid van de
kerkenraad.

De volgende vergadering van de kerkenraad is op 11 maart. Als
u onderwerpen heeft waarvan u vindt dat de kerkenraad die zou
moeten bespreken, laat dat gerust weten aan de scriba. De



vergaderingen van de kerkenraad zijn niet openbaar. De
kerkenraad kan echter besluiten geinteresseerde
gemeenteleden als toehoorder toe te laten tot een (deel van
een) vergadering. Ook op die manier kunt u uw betrokkenheid
bij het werk van de Protestantse Gemeente vorm geven.

Met een hartelijke groet,

Harry de Wit,
scriba



